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Net als bij de 

Venlose schaak-

vereniging (is het 

1922 of 1925?) is 

de precieze 

ouderdom van 

mijn schaakbord 

niet onbetwist. 

Maar in 

familiekringen 

denken ze dat het 

bord dit jaar 100 jaar oud is. 

 

Het bord komt uit de nalatenschap van 

opa Lanjouw. De protestante familie 

Lanjouw, de naam komt van het Franse 

Anjou, vluchtte in de achttiende eeuw 

om aan vervolging te ontkomen naar 

Nederland. Op het bord hebben 

tientallen familieleden leren schaken. 

Talenten zijn er niet uit voortgekomen. 

Wel zijn op het bord historische zetten 

gedaan. Dat was toen ik in mijn jonge 

jaren partijen van Fischer, Karpov en 

van andere grootheden naspeelde. 

 

In de familie gaan we er dus van uit dat 

de bewogen geschiedenis van het bord 

in 1919 begon. Het was geen gelukkige 

start. In dat jaar werd in Frankrijk het 

vredesverdrag getekend dat een einde 

maakte aan de eerste wereldoorlog. 

Hoewel de oorlog geen winnaar kende 

legden de geallieerden Duitsland 

onbetaalbare herstelbetalingen op. 

Het verdrag leidde tot een catastrofe. 

Het werd de oorzaak van de tweede 

wereldoorlog. Duitsland verarmde. 

Investeerders trokken zich uit het land 

terug. De inflatie was draconisch. 

Eerste levensbehoeften werden 

dagelijks tientallen procenten duurder. 

Centraal gezag ontbrak. Bendes waren 

de baas op straat. Het land was terug in 

de middeleeuwen. Duizenden jonge 

vrouwen ontvluchtte de ellende en 

boden zich in Nederland aan als 

huisbediende met inwoning. Onder hen 

de oma van mijn kleinkinderen. 

 

Het schaakbord was 10 jaar oud toen 

zich een economische ramp voltrok. Na 

jaren van optimisme en van nieuwe 

uitvindingen stortte in 1929 de beurs 

van New York in. Wereldwijd kwam de 

economie vrijwel tot stilstand. De 

werkloosheid werd massaal, de armoe 

groot. Werkgevers hadden het op de 

arbeidsmark voor het zeggen. Overal 

werd op bezuinigd. Lonen, uitkeringen 

en pensioenen werden gekort. Voor het 

kapitaal was het ook een moeilijke tijd. 

Er vond op grote schaal 

geldvernietiging plaats. Goederen die 

overzee waren ingekocht, waren na een 

zeereis van 5 of 6 weken bij aankomst 

in Rotterdam soms wel de helft minder 

waard.  

 

In het jaar 1934, het bord is dan 15 jaar, 

gaat er een golf van enthousiasme door 

schakend Nederland. Nee, niet omdat in 

dat jaar uw columnist werd geboren, 

maar omdat Max Euwe 

wereldkampioen schaken wordt. 

 

Het schaakbord was 20 jaar toen in 

1939 de pleuris uitbrak: Duitsland 

begon de tweede wereldoorlog. 

Algemeen werd gedacht dat het een 

korte oorlog zou worden. Het Duitse 

leger was oppermachtig en geen enkel 

land kon een langdurige oorlog betalen, 

was de algemene mening. De Duitse 

legerleiding was zo optimistisch dat ze 



het leger in zomertenue naar de oorlog 

in Rusland stuurde. Ontelbaar waren de 

verliezen door bevriezing 

 

Het bord is 25 jaar als de slag om 

Arnhem plaats vindt De operatie 

mislukt. Voor het nog bezette deel van 

Nederland een ramp van ongekende 

omvang. Noord- en West-Nederland 

kregen te maken met de hongerwinter. 

 

Als eind jaren zestig, het schaakbord 

ziet dan Abraham, Europa zich net van 

de tweede wereldoorlog heeft hersteld 

en weer tot bloei komt, gooit een 

internationale groep wetenschappers 

roet in het eten. In een rapport kondigen 

ze het einde van de welvaart aan. De 

grondstoffen zouden opraken. Gelukkig 

hadden ze het mis. 

 

De laatste 50 jaar van het schaakbord 

waren saai. Afgezien van de geboorte 

van een verenigd Europa gebeurde er 

niets noemenswaardigs. Het waren 

goede tijden. Traditioneel heeft de 

geschiedenis daar weinig aandacht 

voor. De welvaart ging geleidelijk over 

in overdaad: vakantiereizen van 20.000 

km zijn geen uitzondering meer. 

Ziekenhuizen worden ingericht als 

hotels met restaurants die roomservice 

hebben. En supermarkten verkopen, in 

winkels van duizenden vierkante 

meters, 100 soorten chips.  

 

Echt. 


