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Bewegingsloos
hangt zijn hand
seconden lang
boven de
stelling. Een
bezwerend
gebaar? Of
bedenkt hij een
plan dat mij al in
het begin van de
partij kansloos
maakt? Hij steekt er twintig minuten
bedenktijd in.

Zijn thee staat koud te worden. De
wedstrijdleiding had het beste voor het laatst
bewaard: met wit tegen Peter Smith.

Op internet mailden we over een
droomfinale. Maar ook worden de messen
geslepen Psychologische teksten om het
moreel van de tegenstander nadelig te
beinvioeden gaan heen en  weer.
Krijgshaftige taal, en ander verbaal geweld,
wordt niet geschuwd.

In tegenstelling met de grote woorden in het
voortraject zetten we de partij traditioneel
op. Volgens algemeen erkende regels. We
volgen platgetreden paden. Op een detail na
is de stelling in evenwicht. Niks aan de hand.
Saai, zou mijn beeldschone kleindochter van
vijf jaar zeggen. Tot zetje vijftien!

Ik zie het op ons niveau voordehand
liggende foutje aan komen. ‘Hij gaat het toch
niet echt doen’, denk ik. En ook: ‘Moet ik
daar dan wel zo blij mee zijn’? Want veel

liever speel ik een partij zonder aanwijsbare
fouten. Bovendien hoor ik het mijn oude
judotrainer nog zeggen: ‘Als je het van de
fouten van je tegenstander moet hebben, gaat
het niet wat worden’. Jaap Nauwelaerts de
Agé is voor zijn werk in de sportwereld
beloond met de 10e dan.

Voor de fijnproevers: Wit heeft een pion op
d4, een paard op c3 een, en een loper op f3.
Zwart heeft pionnen op d5 en e6, een paard
op 6. Uiteraard is dit maar een deel van de
stelling. Er was ook al gerokeerd. In deze
fase van de wedstrijd straalt zijn lichaams-
taal  besluitenloosheid uit. Te veel
onzekerheid. Te weinig zelfvertrouwen.
Meerderen malen maakt hij aanstalten om
zet vijftien uit te voeren, maar steeds legt hij
zij kin weer terug in zijn handen. Maar dan
opeens, haastig, alsof hij nu al in acute
tijdnood is doet hij het toch: 15..... pion e6-
e5. Fout!. Pion d5 gaat verloren. Dat ik de
partij nu niet in een vroeg stadium kan
uitmaken heeft zowel te maken met de
taaiheid van mijn tegenstander, als aan het
ontbreken van de noodzakelijke elementaire
kennis van het schaakspel.

Als Henriette laat in de avond een
bitterballengarnituur uitserveert zijn we nog
steeds bezig. Maar dan overziet Peter een
finesse. Het punt is gescoord, maar een
gevoel van extreem grote vreugde: nee, dat
niet. Wel een leuke schaakavond.

Intussen is het Open Kampioenschap 2019
van Venlo alweer geschiedenis. Net als in
eerdere jaren had toernooidirecteur Geert
Hovens zijn zaakjes weer goed voor elkaar.
Hij werd ermee beloond door de deelname
van Frans Mertens en Mart Nabuurs die het
toernooi kwamen opluisteren. Conform de
verwachting greep Mart Nabuurs de titel.
Dat was hij aan zijn stand ook wel verplicht.
Maar in de sport moet ook de beste speler het
steeds weer waarmaken. En dat lukte. Hij



speelde de sterren van de hemel, en hielt alle
concurrenten op eerbiedige afstand. Naar de
uitslagen te oordelen gaf alleen good old
Peter Schroeber tegenstand van betekenis.

Mart is niet zomaar een kampioen. Hij is een
product van de Venlose School. Een sterke
speler, met waarde voor de Venlose
Schaakvereniging. Proficiat!






