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Als in mei opnieuw een clubkrant van
de Venlose schaakclub uitkomt is het
niet alleen bloeimaand, maar ook de
maand waarin we de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog herdenken.
Bij veel mensen die de oorlog aan den
lijve hebben ondervonden roept dat
herinneringen op. Ook Wim heeft
herinneringen aan die inktzwarte tijd.

In het najaar van 1944 wordt Wim door
zijn moeder wakker gemaakt. Het is 4
uur in de ochtend en aardedonker.
Elektrisch licht is er niet, er is al langere
tijd geen stroom meer.

Ook het gas voor de gaskousjes (een
soort noodverlichting) is afgesloten. Het
gastoestel werkt nog maar twee uur per
dag. Nog half slapend en aan niets
denkend kleedt Wim zich aan. Hij is tien
jaar en zijn moeder vindt hem al een
‘grote jongen’. Ze gaan naar Eemnes om
melk te halen.

Het is het laatste jaar van de Tweede
Wereldoorlog. Het is de geallieerden
niet gelukt om de Rijnbrug bij Arnhem
te veroveren, de hongerwinter staat voor
de deur.

Mensen uit de grote steden van West-
Nederland maken zogenaamde
hongertochten naar het platteland. Te
voet gaan ze op weg, met kruiwagens,
kinderwagens en bolderkarren om
voedsel mee terug te nemen. Honderden
kilometers moeten ze lopen om een zak
aardappelen of rogge te bemachtigen. In
die tijd van grote nood laat de
boerenstand zich niet van zijn beste kant
zien. Voor de vaak overtollige

voorraden -bij gebrek aan vervoer zijn er
verder geen afzet mogelijkheden-
vragen ze geen geld, maar goederen.
Alles wordt tegen eten geruild:
trouwringen, serviezen, kleding,
beddenlakens. Zelfs schaakstukken en
schaakborden worden als betaling
aangenomen. Soms is alle moeite voor
niets geweest. Want Duitsers en de met
hun heulende NSB’ers controleren de
wegen. Bij zulke controleposten wordt
alle clandestien verkregen voedsel in
beslag genomen.

Om half vijf vertrekt Wim met zijn
moeder, zonder te eten, naar Eemnes.
Het dorp heeft veel boerderijen en ligt
op 5 kilometer van zijn woonplaats. Het
vriest 15 graden, maar Wim merkt er
niets van, de spanning van het avontuur
doet hem alles vergeten. Ook de honger.
Als ze de straten van de stad uit zijn
komen ze al snel in een gebied waar
eerst een bos was. Nu is het een groot
stoppelveld. Alle bomen zijn gekapt.
Het hout is gebruikt om huiskamers mee
te verwarmen. Alleen de stronken liggen
er nog.

In het donker ziet Wim er allerlei
onheilspellende figuren in. Zoals wilde
beesten en ook spoken. Maar bang is hij
niet, zijn moeder is er toch bij en die zegt
dat grote jongens nooit bang zijn. Later
worden ook de ‘wilde beesten en de
spoken’ als brandhout gebruikt. Na het
‘bos’ lopen ze door weilanden met links
en rechts boerderijen, maar die zijn allen
door de Duitsers gevorderd. Daar is dus
niets te halen. Op de plaats waar nu een
Van der Valkhotel staat steken ze de
provinciale weg over en zijn ze in
Eemnes. Op de Wakkerendijk om
precies te zijn. De dijk diende vroeger
om het Zuiderzeewater tegen te houden.
Eén kilometer de dijk op kan Wim een
halve liter melk krijgen. Krijgen, want



hij hoefde er nooit voor te betalen. De
boerenstand kende ook uitzonderingen.
Maar toch, het was 6 uur in de ochtend,
nog altijd aardedonker, het vroor dat het
kraakte en het mannetje van 10 jaar
moest ver van huis zijn. De boerin heeft
nooit gevraagd van hoe ver. Wim weet
nog een tweede adres. Daar mag hij
altijd even binnenkomen om zich te
verwarmen. Hij krijgt er alleen melk als
de boer niet aanwezig is. Anders staat hij
na korte tijd weer buiten. Zonder melk.
Ook deze mensen vragen nooit waar hij
vandaan komt.

Op de terugweg komen ze een
buurtgenoot tegen. Haar man is in
Frankrijk. Daar werkt hij mee aan het
aanleggen van Duitse versterkingen die
later aan duizenden geallieerde soldaten
het leven zouden kosten. Toch behoorde
hij na de oorlog tot de ‘goede’
Nederlanders. Ze komen weer langs de
boerderijen die door de Duitsers
gevorderd zijn. De soldaten zitten aan
hun Frihstuck. In de veldkeuken worden
eieren gebakken. De wind waait de geur

naar Wim toe: ‘Zo moet het wel in de
hemel ruiken’, denkt hij. Om half acht
zijn ze weer thuis. De vermoeidheid
wordt niet gevoeld, want het eten -
roggepap zonder suiker- doet alles
vergeten. Wim neemt zich voor om na
de oorlog elke dag roggepap te eten, zo
lekker vindt hij het.

72 jaar later doet Wim, inmiddels in het
bezit van 3 kapitale Kkleinkinderen
waarvan de jongste nu ook tien jaar is,
de wekelijkse boodschappen. Ondanks
het lijnen, en dat hij zijn bier in
Duitsland koopt is de winkelwagen weer
behoorlijk vol. Zijn vrouw merkt op dat
een bepaald artikel niet voorradig is,
maar Wim geeft even geen antwoord.
Want opeens ziet hij de vier flessen melk
die bij de boodschappen horen. In
gedachten is hij terug in die ijskoude
winter, de koudste in de vorige eeuw,
toen hij tien kilometer liep voor een
halve liter melk. Bij het uitpakken van
de inkopen zegt Wim tegen zijn vrouw:
‘Aan mij is de welvaart wel besteed’.
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