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Hij is natuurlijk allang weer terug naar 

Spanje, maar toen in december de 

bisschop van Mira ons land bezocht, 

kreeg ik een boek cadeau: ‘Koningen 

van het schaakbord’, heet het. Een 

makkelijk te lezen boek vol interessante 

schaakverhalen, waarvan je ook nog wat 

kunt leren. Een leuk boek om cadeau te 

krijgen, of om cadeau te geven. Het boek 

is geschreven door Paul van der Sterren. 

 

Deze maand is het 26 jaar geleden dat 

een jeugdige grootmeester Paul van der 

Sterren naar Tegelen kwam om tegen 40 

clubschakers simultaan te spelen. De 

wedstrijd was het sportieve hoogtepunt 

van het 10-jarig bestaan van de Tegelse 

Schaakvereniging. Vooral de eerste 

jaren waren geweldige tijden. Onbewust 

van de lage listen die in het spel 

verborgen lagen, speelden de Tegelse 

huisschakers een onschuldig soort 

schaak. Voor uitslagen was geen enkele 

belangstelling. Voor het leggen van 

nieuwe sociale contacten en voor het 

gezellig samenzijn wel. Op de 

clubavond, die op dinsdagavond was, 

maakten we ook kennis met andere 

gebruikers en gebruiksters van de 

sporthal. Net onder de douche vandaan 

waren ze een aangenaam en aromatisch 

gezelschap. Een enkele keer maakten we 

het te bont. Dat was die keer toen de 

politie ons verzocht het ‘feest’ te 

beëindigen omdat het verplichte 

sluitingsuur al lang verstreken was. 

Maar het kon zo niet doorgaan. 

Daarvoor is schaken een te ernstige 

zaak. En toen de club 10 jaar bestond 

was de Tegelse Schaakvereniging dan 

ook een serieuze schaakclub geworden. 

De club floreerde. Gedreven 

jeugdleiders leverden de ene na de 

andere jeugdkampioen af. Resultaten 

gingen een belangrijker rol spelen. Maar 

terwijl de club zich in sportief opzicht 

ontwikkelde, met alle stress die daar 

inherent aan was, bleef een zekere 

gemoedelijkheid een kenmerk van de 

plaatselijke schaakvereniging. Het 

bestuur vond dat er alle reden was om 

het 10-jarig bestaan uitbundig te vieren. 

Het hoogtepunt van de feestelijkheden 

was dus het organiseren van een 

simultaanwedstrijd. Daarvoor werd 

grootmeester Paul van der Sterren 

benaderd. Hoe het eerste contact 

geweest is, weet ik niet meer. Maar feit 

is dat het telefoonnummer van Paul nog 

altijd in mijn klapper staat. 

Schaakgrootmeester heb ik erachter 

geschreven. Omdat toen ook al alleen de 

zon voor niets opging, moest om de 

kosten te dekken een bedrag met vier 

cijfers op tafel komen. 

Om nooit opgehelderde reden viel mij de 

eer te beurt om dat geld bij sponsors op 

te halen. Aan bedrijven die daarvoor in 

aanmerking kwamen, schreef ik een 

wervende brief waar zelfs de meest 

geharde manager tranen van in de ogen 

moet hebben gekregen. Ik schreef o.a. 

dat er onder de Tegelse bevolking brede 

belangstelling voor het schaken was. Dat 

in de afgelopen 10 jaar meer dan 100 

mensen zich bij de schaakclub hadden 

aangemeld. Dat onder onze jeugdleden 

grote talenten waren die grossierden in 

kampioentitels. En ik wees erop dat onze 



jeugd naast het schaken het hoogste 

onderwijs volgde, en dat ze op termijn 

het bedrijfsleven en leven zouden gaan 

versterken. De komst van een 

grootmeester naar Tegelen zou het 

schaken een push geven en een mooie 

gelegenheid zijn om Tegelen en 

daarmee het Tegelse bedrijfsleven 

verder te promoten. 

Zelf had ik er niet veel fiducie in. Ik 

vond de brief meer een probeersel. 

Niemand was dan ook meer verbaasd 

dan ik, toen penningmeester Herman 

Westheim meldde dat bedrijven positief 

hadden gereageerd en dat het benodigde 

bedrag al was overschreden. Mijn plan 

voor een tweede brief aan achterblijvers, 

om ze alsnog gelegenheid te geven mee 

te doen om zo onze kaspositie te 

verbeteren vond geen bijval. De 

simultaan was een succes. De 

simultaangever maakte grote indruk op 

zijn tegenstanders. 

 

Foto van de simultaan van Paul van der Sterren in Tegelen maart 1993 

 

Op de foto zie je Paul van de Sterren samen met wedstrijdleider Wiel Leysten en 

voorzitter Piet Houben. Ze zingen het clublied van Tegelen dat geschreven werd door 

Geert Hovens 


