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‘Hij zal het zelf misschien nogal 

overdreven vinden, maar ik wou toch 

graag Boeb Jacobs feliciteren met zijn 

vijftigste column-jubileum. Ik ben er een 

groot fan van. Ga er vooral mee door, 

Boeb. Hartelijke groet, Paul.’ 

 

Deze mail kwam bij onze redactie 

binnen. Geweldig, toch. Vereerd is het 

juiste woord. Een probleem dat zich bij 

herhaling voordoet is het vinden van een 

onderwerp. Maar deze keer was het een 

makkie. Want op aanraden/-dringen van 

mijn huisgenote: ‘wat moet je anders op 

donderdagavond’, heb ik me 

ingeschreven voor het Venlo open 2018. 

Ik zou er geen spijt van krijgen. Want er 

stond mij een keur aan interessante 

tegenstanders te wachten. Voor de eerste 

ronde moest ik mij afmelden. Daardoor 

kreeg ik een half punt cadeau. Een 

raadselachtige beslissing, maar je bent 

wel van die hatelijke nul af. 

In de volgende ronde trof ik direct al een 

tegenstander van formaat, Nico van der 

Hoogt. Ik heb veel waardering voor 

Nico, en voor de manier waarop hij sport 

beoefend. De schaakvereniging heeft dat 

ook, hij is niet voor niets lid van 

verdienste. 

Ik gaf Nico de partij niet cadeau. En het 

werd zo laat dat de tijd ontbrak om Nico 

zijn vorderingen op de tennisbaan te 

evalueren. 

De volgende ronde opnieuw een 

tegenstander met grote meerwaarde voor 

de club, Bas van der Grinten. Bas is voor 

mij natuurlijk een bijzondere 

tegenstander. Ik keek er naar uit hoe hij 

zo’n partij van mij zou aanpakken. Na 

afloop nog lang over het verleden 

gesproken. Over de tijd dat Bas, als 

jeugdspeler, hele mooie uitslagen 

maakte. Er kwamen mooie tijden en 

namen (Hans Hoedemakers) voorbij. 

In de volgende ronde waren we weer 

onder elkaar. Jos Kempen maakte zijn 

faam van compromisloze aanvaller weer 

helemaal waar. Eerst kreeg ik een loper 

aangeboden. Later offerde hij achteloos 

nog eens een kwaliteit Waarna wel mat 

in één dreigde. 

 

Dat het in het leven altijd ‘mooier’ kan 

bewees de volgende ronde, waarin San 

van Dael mijn schaakavond kwam 

opluisteren. San is een bonus, ze maakt 

speelzalen mooier. De mooiste 

schaakmoeder (Hans Böhm) vertelde dat 

Siem aan het open H.S.G. had 

deelgenomen. 

De locatie was het fraai gelegen hotel 

‘Lapershoek’ in Hilversum. Voor mij 

bekend terrein. Bij het Hilversums 

Schaak Genootschap ben ik enige tijd lid 

geweest en het hotel ken ik van 

overnachtingen. Het hotel was in mijn 

jeugd het woonhuis van een invloedrijke 

Gooise familie. Een vriendin vertelde 

dat ze als kind bij haar tante in de villa 

die twee-en-dertig kamers telde ging 

logeren. Later betrok radio Veronica de 

kapitale villa. Mijn grote vriend (1,92 

meter) Jan ‘Candlelight’ van Veen hield 

er kantoor. 

 

Intussen zijn we gevorderd tot de laatste 

ronde van  het Venlo open 2018. En 

weer tref ik een bijzondere tegenstander, 

Mart Dael. Mart is sinds jaar en dag één 

van mijn favoriete tegenstanders. Zijn 

kennis van de opening die begint met 

1.d4 is legendarisch en zijn prettige en 

sportieve instelling ook. Ik wist dus wat 

me te wachten stond. 



 

De partij werd een spannende afsluiting 

van weer een geslaagd open Venlo. 

Onder goede leiding. En met een 

winnaar waar we nog lang plezier aan 

gaan beleven. 


